
In Rwanda zijn weinig 
kinderboeken. Drie 

Rwandese predikanten 
maken leerzame strip

verhalen voor kinderen, die 
ze via scholen en kerken 

verspreiden. Kinderen gaan 
beter lezen, maar leren ook 
goed en kwaad, recht en 
onrecht onderscheiden. 
Belangrijk in een land 

waar men nooit meer een 
genocide wil meemaken. 

Hartelijk dank voor je gift!

Leerzame stripverhalen 
voor kinderen


